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9 april 1945 
Terwijl wij straks het feit herdenken dat Nederland 80 
jaar geleden werd bevrijd van een Duitse bezetting 
zagen we vorige week tijdens een bezoekje aan 
Duitsland in een Duitse krant een heel andere 
beschouwing van een feit dat zich 80 jaar geleden had 
voltrokken. In de krant stond een groot artikel (met 
foto) over Dietrich Bonhoeffer en werd gememoreerd 
dat hij op 9 april 1945 in concentratiekamp Flossenbürg 
door de nazi’s was vermoord. Eigenlijk waren we een 
beetje verbaasd dat er in de Duitse krant zoveel 
aandacht werd besteed aan het overlijden van 
Bonhoeffer maar dat is natuurlijk een onterechte 
reactie. Alhoewel Bonhoeffer tijdens zijn leven als 
theoloog geen grote aandacht genoot werd dat na de 
oorlog duidelijk anders. Door de verschillende werken 
die hij had gecreëerd en door zijn gevangenisbrieven 
die werden gepubliceerd werd de bekendheid van de 
theoloog bij een breder (internationaal) publiek na de 
oorlog steeds groter.  
En het gedicht ‘Door goede machten omgeven’ (Lied 
511) is daar -wat ons land betreft- zeker debet aan 
geweest. Bij PGO_Plus bestaat nog steeds de wens om 
inhoudsvolle teksten en uitspraken van Bonhoeffer 
nader te beschouwen. Dat willen we dan doen aan de 
hand van het boek ‘Leren geloven met Bonhoeffer’ van 
Gerard Dekker. We zullen na de zomervakantie een 
aanvang maken met de bespreking van dit boek! Voor 
nu blijven we even stilstaan bij het feit dat in de Duitse 
krant van 9 april j.l. een groots theoloog werd 
gememoreerd en ter nagedachtenis geven we dan ook 
de laatste strofe van zijn bekende gedicht weer: 
Door goede machten wonderbaar geborgen 
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij. 
God is met ons in de avond en de morgen, 
en elke nieuwe dag is Hij nabij. 
We mogen dit zeker zien als woorden van troost die 
eenieder in deze wereld momenteel goed kan 
gebruiken! 
 
Han & Wil 

Kopij inleveren voor het juni 2025 nummer uiterlijk 

woensdag 14 mei 2025. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 

Foto voorkant: Cees van Vliet 
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SIGNAAL  
   
Vond u het ook zo heerlijk om Pasen te vieren? Met elkaar ‘U zij de glorie’, ‘Weet je dat de lente komt’ of een van de 

vele andere prachtige paasliederen te zingen. Het was een feest om samen het goede nieuws van Jezus’ opstanding 

te horen. De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan! Met Pasen staat een gevoel van vreugde centraal, na 

dagen van donker en angst is er nu licht en zekerheid: Jezus leeft!   

 

Op de zondag na Pasen wordt vaak het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen (Lucas 24). Hoewel dat verhaal zich 

eigenlijk ook op de eerste Paasdag afspeelt. Als Pasen staat voor overwinning, zekerheid, vreugde en goed nieuws, 

dan snap ik dat we het verhaal over het zoeken liever bewaren voor de zondag erna. Voor mij laat het verhaal van de 

Emmaüsgangers zien dat dit prachtige feest van Pasen ook een zoektocht met zich meebrengt. Dat het lege graf ook 

ongelofelijk, wonderbaarlijk en mysterieus is. Dat het voor de leerlingen van Jezus niet meteen duidelijk was wat er 

gebeurd was. En wat het hele gebeuren allemaal te betekenen had. Al te herkenbaar toch? Dat het een zoeken is. 

 

Twee leerlingen gaan op pad, weg van Jeruzalem. De plek waar het allemaal gebeurd is. Ze hadden al hun hoop gesteld 

op Jezus, hun leraar, hun Messias. Maar die man die hen al die hoop gaf, is gestorven. En daarmee is ook al hun hoop 

aan diggelen gevallen. Die man aan een kruis, dat kan toch niet de redder, de verlosser, de lang verwachtte Messias 

zijn? Het laat hen niet los… 

 

Ze hebben het over wat de vrouwen hen hebben verteld. Een vreemdeling -in hun ogen- loopt met hen mee en knoopt 

het gesprek met hen aan. En in dat gesprek helpt Jezus zelf hen om te ontdekken wat zijn lijden en sterven te 

betekenen had. Waarom de Messias moest lijden en sterven. Om eerlijk te zijn schrok ik ook wel van de reactie van 

Jezus. In vers 25 staat “Hebben jullie zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles 
wat de profeten gezegd hebben?” Dat is niet zo vriendelijk als we van Jezus zouden verwachten of hopen. Het komt 

over als een behoorlijk botte uitspraak. Kennelijk komt het erop aan nu, wil Jezus ze bij de les houden. 

 

Het staat in een groot contrast met de rest van het verhaal. Daar is Jezus juist liefdevol en geduldig. Jezus neemt de 

moeite deze leerlingen achterna te gaan en een eindje met hen mee te lopen. Hij komt naar ze toe en luistert naar 

wat hen bezighoudt. Hij legt uit wat het lijden en sterven van de Messias te betekenen heeft en breekt met hen het 

brood zodat ze hem herkennen als de levende en opgestane Heer. In de verschijningsverhalen – zoals deze, maar ook 

het verhaal van de ongelovige Thomas – vind ik het altijd zo mooi dat Jezus de tijd neemt, en ieder op zijn eigen manier 

laat ontdekken wie Hij is en dat Hij leeft. Hij helpt in die zoektocht naar betekenis. 

ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Vieringen mei 2025 
 
Zondag 4 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Annemarie Verweij 
Organist:  Piet van Rikxoort 
Koster:   Hans Aleman   
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de bovenzaal  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Noodhulp Soedan 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door  

Bloemencommissie 
 
Zondag 11 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik 
Ouderling van dienst: Nico de Groot 
Organist:  Han Langeveld  
Koster:   Hans Stafleu   
Peuteroppas:  Marit en Noortje van den             
                                           Brink      
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
 
Zondag 18 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde  
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Michel de Goeij 
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne 
                                           Lekkerkerker   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PKN / Missionair werk  
                                           Nederland 
Bijzonderheid:  Voorstellen contactpersonen,  
        koffie drinken 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 25 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. L.J.J. Webbink, Linschoten 
Ouderling van dienst: Dita Aleman  
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Judith Verwey   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
 
Donderdag 29 mei: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M. Lock, Giessenburg 
Ouderling van dienst: Hans/Gerda van Zijl  
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Cor van der Neut  
Peuteroppas:  geen 
Kinderkerk:  geen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  PGO / PGO_Plus 
Bijzonderheid:  Hemelvaartsdag 
 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
7 mei 19.15 uur Martin Weerstand 
14 mei 19.15 uur Hans Lippe 
21 mei 19.15 uur Louis Oosterom 
28 mei 19.15 uur Arnold Klever 
30 mei 19.30 uur Taizé viering in RKK 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
2 mei 19.00 uur pastor Huub Spaan    
9 mei 19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans 
16 mei 19.00 uur pastor Huub Spaan  
23 mei 19.00 uur ds. Rianne Bogerd-Looijen 
30 mei 19.00 uur ds. Joost van den End 
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Mei 2025                Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 
  

donderdag 1 mei  Deuteronomium 18,1-8   

vrijdag  2 mei  Deuteronomium 18,9-22   

zaterdag 3 mei  Johannes 10,1-10  Luthers  

zondag  4 mei  Pasen 3    Johannes 10,11-21   

maandag 5 mei  Johannes 10,22-30   

dinsdag  6 mei  Johannes 10,31-42   

woensdag 7 mei  Psalm 100   Graduaal 11 mei  

donderdag 8 mei  Johannes 4,1-26  Orthodox  

vrijdag  9 mei  Johannes 4.27-42   

zaterdag 10 mei  Johannes 4,43-54   

zondag  11 mei  Pasen 4    Johannes 5,1-13   

maandag 12 mei  Johannes 5,14-29   

dinsdag  13 mei  Johannes 5,30-47   

woensdag 14 mei  Handelingen 15,36–16,10   

donderdag 15 mei  Handelingen 16,11-24   

vrijdag  16 mei  Handelingen 16,25-34  Orthodox op 25 mei  

zaterdag 17 mei  Handelingen 16,35-40   

zondag  18 mei  Pasen 5    Psalm 71  Orthodox Pasen 4  

maandag 19 mei  Johannes 8,1-11  Orthodox  

dinsdag  20 mei  Johannes 8,12-24   

woensdag 21 mei  Johannes 8,25-36   

donderdag 22 mei  Johannes 8,37-47   

vrijdag  23 mei  Johannes 8,48-59   

zaterdag 24 mei  Johannes 9,1-12   

zondag  25 mei  Pasen 6    Johannes 9,13-23   

maandag 26 mei  Johannes 9,24-41   

dinsdag  27 mei  Psalm 56   

woensdag 28 mei  Psalm 110   Graduaal Hemelvaart  

donderdag 29 mei  Hemelvaart   Lucas 24,36-53 Orthodox  

vrijdag  30 mei  Psalm 108   Orthodox Hemelvaart  

zaterdag 31 mei  Handelingen 17,1-15   
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Verslag vergadering Kleine Kerkenraad d.d. 2 april 2025 
 

Voorzitter Nico de Groot opent deze vergadering met het laten horen van het lied “Hij kwam bij ons heel gewoon” 

met een toelichting van Feike ter Velde. Hij gaat voor in gebed. 

Bij de personalia wordt vermeld dat mw. E. de Wit is overleden.  

Annemarie Verweij is bereid om zitting te nemen in de commissie “Veilige Kerk”, elders leest u hier meer over.  

Ds. Rianne Bogerd heeft onze kerk aangemeld bij Wijdekerk, een website waar mensen die op zoek zijn naar een 

LHBT+ vriendelijke kerk ons kunnen vinden. Het logo mogen wij als PGO gebruiken om dit duidelijk te maken.  

Op zaterdag 1 november heeft de kerkenraad een heidedag. Een commissie gaat aan de slag om deze dag voor te 

bereiden. Nico is naar een inspirerende Ringavond geweest. Het thema was de toekomst van de gemeenten en de 

keuzes die er gemaakt moeten worden.  

Met een afvaardiging van 8 man/vrouw uit onze gemeente zijn we op een zaterdagmorgen vertrokken naar 

Harmelen. De kerkenraden van de Open Poort uit Harmelen en De Rank uit Montfoort en onze gemeente kwamen 

bij elkaar. Naast een heerlijk ontbijt was er een druk programma om met elkaar kennis te maken en van gedachten 

te wisselen. In de voltallige kerkenraad worden de verslagen besproken en verder nagedacht over de samenwerking 

met Montfoort en Harmelen.  

Ko Jongerius en Robert-Jan Verweij van de commissie “Ontmoetingskerkapp” sluiten aan in de vergadering.  

Ko geeft een historisch overzicht vanaf maart 2023 van hetgeen is gepasseerd om te komen tot het besluit om 

gebruik te maken van de app Donkey Mobile. Robert Jan vult hem aan. Er zijn inmiddels 157 leden, de commissie 

streeft naar 200 leden. Het berichtenverkeer gaat goed, op andere onderdelen kan nog een slag gemaakt worden 

(zoals besloten groepen). We blijven gemeenteleden aanmoedigen om de app te gebruiken voor het lezen en 

plaatsen van berichtjes en voor het digitaal collecteren.  

De projectgroep heeft er veel tijd en energie in gestoken en haar taak is bijna ten einde.  Er zal nu een beheergroep 

gevormd moeten worden binnen de multimedia-groep. De richtlijnen van de app zijn geregistreerd. De werkgroep 

kan, indien nodig, berichten verwijderen. Nieuwe ideeën zijn welkom bij de werkgroep en zij kunnen deze eventueel 

ontwikkelen. 

De kerkenraad zal in de vergadering van mei verder nadenken over het gebruik van de app. 

Hans en Gerda van Zijl, coördinerende ouderlingen, melden dat er vijf nieuwe contactpersonen aantreden. Dit zijn 

Jeannette Joosse, Marian Kasbergen, Gerard Verweij, Ineke van der Neut en Nelly Brandhorst. Zij zullen op zondag 

18 mei aan de gemeente worden voorgesteld en wordt hen om geheimhouding gevraagd.  

Tevens kunnen zij melden dat “Vier je verjaardag in de kerk” voor 80+ een succes blijft. En de koffieochtenden op 

vrijdag zijn zeer goed bezocht. Op 9 april komen de ouderlingen, contactpersonen en predikant bij elkaar om allerlei 

pastorale zaken te bespreken.  

Martine Hokken, voorzitter van de diaconie kan melden dat de diaconie activiteiten wil ontplooien op de 

startzondag. De kerkdienst op deze zondag wordt door Rianne en “kerkdienst beetje anders” georganiseerd.   

Leo Smit, voorzitter van het CvK, meldt dat voor de kerkbalans een mooi bedrag is toegezegd. Zelfs meer als 

verwacht/begroot! Hans Joosse volgt Bram Verweij op en draait al mee als coördinator kerkbalans. 

Er zijn een aantal reacties binnengekomen over project kerkzaal naar aanleiding van de beamerpresentatie voor en 

na de kerkdienst. Cor van der Neut heeft het schilderwerk geïnventariseerd, proefstukjes gedaan en aanbevelingen 

gedaan. De aanbevelingen en reacties zullen besproken worden in de projectgroep.  

De collectes via de appostel app stoppen nu de Ontmoetingskerkapp goed draait.   

Martine Hokken treedt op als coördinator van het jeugdwerk zolang Bert Bultema (jeugdouderling) afwezig is. Zij 

zoekt verbinding tussen de personen die actief zijn en de jongeren voor wie het jeugdwerk wordt georganiseerd.  

Klaas van der Vis helpt Rianne met de jeugdhonkactiviteiten. Martine en Jan Peter Molenaar organiseren op 22 juni 

een “kerkdienst beetje anders”. 
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Ds. Rianne Bogerd doet verslag van haar werkzaamheden. Zij gaat zich de komende tijd vooral richten op jongeren 

en jonge gezinnen (ongeveer iedereen tussen de 14 en 44 jaar). Er zijn nog 2 huiskamergesprekken geweest, dit 

waren de laatste. Ze heeft veel gemeenteleden ontmoet en mooie gesprekken gevoerd.  

De voorbereidingen voor de stille week zijn in volle gang. Op donderdag wordt het Heilig Avondmaal weer in de kring 

gevierd, de cantorij zingt mee. 

In september wil Rianne een inspiratieavond gaan houden voor alle commissies n.a.v. het nieuwe jaarthema. Deze 

zal waarschijnlijk na de startzondag georganiseerd worden.  

Daarna passeren de jaarverslagen van de volgende commissies: Kerk en Israël, liturgiecommissie, kerkenraad, 

multimedia, College van Kerkrentmeesters, ZWO-KIA, College van Diakenen. 

Bij de jaarverslagen komt de opmerking ter tafel: wat is eigenlijk een jaar? Een kalenderjaar, zoals nu wordt gebruikt 

of moeten naar een seizoen of naar het kerkelijk jaar? De agendacommissie gaat zich hierover buigen. 

De voorzitter wil de activiteiten genoemd in de verslagen aansluiten op het beleidsplan en komt t.z.t. met zijn 

bevindingen. Alle commissies dank en waardering voor de verslagen en voor al het werk in de commissies! 

Tijdens de zomervakantie van Rianne is ds. Kees Burger beschikbaar voor noodpastoraat. 

Han sluit de vergadering met het gedicht “Veertig dagen – veertig zinnen“ van L. Heuvelman. 

 

Namens de kerkenraad Mieke Schippers, scriba. 

 

Volgende bijeenkomsten: 

Agendacommissie       29 april 

Kerkenraad  7 mei 
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KERKELIJK BUREAU van 18 maart 2025 tot en met 14 april 2025 
  
Wie worden er in mei 2025, 80 jaar en ouder: 
7 mei, Dhr. B. de Wit, Hekendorperweg 32 A, 3421VL Oudewater 

8 mei, Mevr. J.G. Slager-Blonk, Rodezand 9, 3421BA Oudewater 

10 mei, Dhr. J.A.G. de Wit, Lange Burchwal 57, 3421SJ Oudewater 

12 mei, Mevr. H. van Gijs-Luten, G.R. van Kinschotstraat 49, 3421TP Oudewater 

15 mei, Dhr. A. Verweij, Oost-IJsselkade 25, 3421CP Oudewater 

17 mei, Mevr. J.E. Cluistra-Nab, C. Valeriusstraat 7 App H, 3421HN Oudewater 

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

Ingekomen: 
Mevr. E.J. Poot, Oude Singel 36, 3421EE Oudewater 

Mevr. R.L.H. Voois, Dijkveld 10, 3421CE Oudewater 

 

Overleden: 
Mevr. N. de Wit, Prins Bernhardstraat 2, App. 102, 3421JD Oudewater 

Mevr. A. Muijs-Hoogendoorn, Prins Bernhardstraat 2, App. 210, 3421JD Oudewater 

Dhr. P. Goudriaan, Prins Bernhardstraat 2, Woning Uiver, 3421JD Oudewater 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 
Dhr. B. Vliegenthart en mevr. M. van der Sterre van Diemerbroek 42, 3464HS Papekop naar Steinsedijk 57-a, 2851LC 

Haastrecht (blijven voorkeurslid PGO) 

Mevr. C.F. Zevenhuizen-Snelleman van Utrechtse straatweg 10, 3421GN OUDEWATER naar Molenwal 62, 3421CM 

Oudewater 

Dhr. H. Tukker van Provincialeweg Oost 72-c, 2851AH Haastrecht (was voorkeurslid PGO) naar Machinefabriekhof 7, 

3421LB Oudewater 

Dhr. A. Koster van Prinses Margrietstraat 67, 3421HD Oudewater naar Prins Bernhardstraat 2, 3421JD Oudewater 

 
NB 

Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl  
of het kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden 
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Pastoraat
 
Laatst stelde iemand de vraag: ‘wat is pastoraat?’.  

Het is niet een vraag waar je zomaar antwoord op 

kunt geven. Pastoraat kan verschillende vormen 

aannemen en in het pastoraat kan het ook over zoveel 

verschillende dingen gaan. Pastoraat is meer dan 

vragen hoe het gaat. Maar wat is dat ‘meer’ dan 

precies? Ganzevoort en Visser leggen het zo uit: “De 

kern van al het pastoraat is zorg voor het verhaal van 
mensen in relatie tot het verhaal van God.”  

Die definitie spreek mij wel aan. Alleen al omdat ik 

ontzettend van verhalen houd (misschien een 

beroepsafwijking). Het is fijn als er iemand is waarbij 

je even je verhaal kwijt kan. Ik las ergens dat weinig zo 

versterkend en troostrijk is als meemaken dat iemand 

echt aandacht heeft voor jouw verhaal en je de ruimte 

geeft om je verhaal te vertellen. Andersom vind ik het 

telkens weer bijzonder als het mij lukt om die persoon 

te zijn waaraan iemand haar of zijn verhaal wil 

vertellen. Zorg hebben voor het verhaal van mensen 

begint met zorgvuldig, met aandacht en openheid, 

luisteren naar de ander. Goed luisteren is een kunst, 

maar iedereen kan het leren.  

In het pastoraat hebben we dus ook te maken met het 

verhaal van God. Dat klinkt misschien zwaar, alsof 

ieder pastoraal gesprek gepaard moet gaan met een 

complete Bijbelstudie, waarbij de pastor (bijvoorbeeld 

de dominee of ouderling) alle antwoorden moet 

hebben. Dat is niet hoe ik het ervaar en ook niet hoe 

Ganzevoort en Visser het bedoelen. Het gaat erom dat 

er in pastoraat met elkaar gesproken wordt in het 

besef dat er in het gesprek ruimte is om bijvoorbeeld 

God of kerk ter sprake te brengen of om geloofstwijfel 

te uiten. Iets wat bij een gesprek met de dokter of bij 

de bakker niet vanzelfsprekend is. We geloven dat 

Gods verhaal niet los staat van onze eigen 

levensverhalen. Het wonderlijke is dat die verhalen op 

de een of andere manier met elkaar te maken krijgen. 

Als we bezig zijn met de verhalen wordt soms 

duidelijk hoe. Soms is het in grote dikke letters 

zichtbaar, soms blijkt het tussen de regels door.  

ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 

 

Omzien naar elkaar. 
Weer opnieuw moeten we berichten over mensen die 

ziek zijn binnen onze gemeente. 

Dat hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn maar kan 

juist doordat het aan de buitenkant niet zichtbaar is 

heel erg moeilijk zijn. Ook binnen onze kerkelijke 

gemeente zijn er jongeren die een heel moeilijke tijd 

doormaken. Helaas voor Bert en Margo, zijn er nog 

steeds grote zorgen omtrent Bert, hij moet inmiddels 

2 onderbenen missen. Bert is aan het revalideren in 

het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, kamer nr. 301, 

afd. B3. 

Jaap Verdouw, Tappersheul 6, heeft 2 chemokuren 

achter de rug. Hij heeft er nog 4 tegoed, reageert er 

goed op en heeft op dit moment weinig bijwerkingen.  

Jaap en Riet zijn dankbaar voor alle belangstelling die 

zij hebben ontvangen, dat doet hen goed. 

Nog steeds grote zorgen omtrent het gezin van de  

fam. Zijderlaan uit Polsbroek. Dochter Elisa is 

uitbehandeld. Dat is natuurlijk een heel verdrietige 

situatie. Jan en Wil blijven positief, maar het is wel 

heel lastig soms. 

Voor Janny de Wit- v.d. Breggen is het ook een heel 

moeilijke periode. Janny is gevallen begin april in haar 

eigen huis aan het Joostenplein. Heeft daarbij een 

scheurtje aan haar enkel opgelopen. Hierdoor kan ze 

niet thuis wonen. Zij verblijft op dit moment in de 

Molenhoeve, Jan Blankenstraat 37, 2861BZ 

Bergambacht, kamernr. 24. Bezoek graag in overleg 

met haar dochter Gerda. Het is heel lastig voor haar 

om te wennen in een nieuwe omgeving, gelukkig 

woont haar dochter heel dichtbij. 

Er zijn deze afgelopen maand maar liefst 3 mensen uit 

onze gemeente overleden. 

Mw. Eki de Wit, op 96 jarige leeftijd op 18 maart 

2025.  Het was mooi om te zien hoeveel mensen 

afscheid hebben genomen van haar. 

Mw. Annie Muijs overleed op woensdag 9 april, zij is 

begraven op 16 april 2025. Wat een gemis voor haar 

dochters, en andere dierbaren, maar dankbaar dat 

verder lijden haar werd bespaard. 

Dhr. Piet Goudriaan, overleed op zaterdag 12 april.  

De begrafenis was op zaterdag 19 april. Na 

afnemende krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, 
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overleed hij rustig. Veel verdriet bij iedereen die hij 

achterliet. We denken met name aan zijn vrouw Riet  

en kinderen en kleinkinderen. 

 

Maandkaarten november 
De maandkaarten van april zijn gebracht bij:  

Mw. S. Gort- Visser, Mw. Gerrie Beenen-

Hoogenboom, Mw. Gon Gideonse-Haeser  en naar 

Matthijs van Drie; allen ter felicitatie met hun 

verjaardag in april. 
Ook werd er een felicitatie kaart gebracht bij het 

echtpaar Elderman-Bomhof i.v.m. hun 60-jarig 

huwelijk en met de verjaardag van Janny. 
Tevens een felicitatie kaart naar Jeroen en Elza 

Scherpenzeel-Baars i.v.m. de geboorte van hun zoon 

Sieb. Een kaartje ter bemoediging en medeleven werd 

gebracht bij: Dhr. Jaap Verdouw, Jaap en Carla 

Swijnenburg, Hans en Meini Verwey, Bert en Margo 

Kwakernaak en naar Mw. Janny de Wit- v.d. Breggen. 
Een bedank kaartje werd gestuurd naar Ineke Ultee en 

Annie van Doorn, deze dames maken steeds de 

kaarten voor ons! 
Een condoleance kaartje werd gestuurd naar Alda 

Dekker-de Wit i.v.m het overlijden van Mw. Eki de Wit 

en naar Mw. Arda van ’t Riet- Kroes i.v.m. het 

overlijden van haar haar schoonzus Mw. Janny 

Zaman- van ’t Riet. Een kaartje ter verwelkoming in 

onze gemeente werd gestuurd naar Coby den Butter. 

 
Koffiedrinken in mei 

  
In mei bent u van harte welkom om een kopje koffie 

of thee te komen drinken in de kerk en wel op vrijdag 

9 mei. Van 10.00-11.30 staat de koffie/thee klaar. De 

gastvrouwen zijn Hester Griffioen en Gerda van Zijl. 

Graag tot dan! 

 

 
 
 
 
 
 

Terugblik huiskamerontmoetingen 
In maart hebben we nog twee 

huiskamerontmoetingen georganiseerd. Met de vier 

in januari erbij zijn er in totaal dus zes bijeenkomsten 

geweest. Ik neem hier even de tijd daarop terug te 

blikken. Het was gezellig en voor mij ook heel 

leerzaam. Iedere bijeenkomst leerde ik weer iets 

nieuws over Oudewater. Bijvoorbeeld over de locatie 

van het zwembad, de inlijving van Hoenkoop bij 

Oudewater of een verhaal over een kunstwerk van 

een paard. Tijdens de bijeenkomsten deden we twee 

spelletjes. Met een bolletje wol gingen we op zoek 

naar dingen die ons aan elkaar verbinden. Daarna kon 

iedereen door met een dobbelsteen te gooien een 

vraag beantwoorden: van lievelingslied tot verborgen 

talent (dat bleek een lastige) en van mooiste boek tot 

grootste passie. Ook spraken we erover wat kerk-zijn 

voor je betekent. De bijeenkomsten leverden mooie 

en open gesprekken op. Het was voor mij heel mooi 

om op deze mensen te leren kennen. Ik leerde niet 

alleen het wie-is-wie, maar ook iets over wat er leeft 

hier in Oudewater, in onze gemeente, in de levens van 

gemeenteleden. Het bijzondere vond ik dat niet alleen 

ikzelf tijdens de huiskamerontmoetingen nieuwe 

mensen leerde kennen. Ook gemeenteleden die 

elkaar nog niet kenden of elkaar al heel lang ‘van 

gezicht’ kenden, leerden iets van het verhaal van de 

ander. Iemand zei: “dit zouden we eigenlijk vaker 

moeten doen, zo in gesprek met elkaar.” Hiermee 

rond ik de huiskamerontmoetingen af. Ik ben nog lang 

niet klaar met kennismaken en ga daar de komende 

tijd op nieuwe manieren mee bezig.  

Geen georganiseerde huiskamerontmoetingen meer 

dus, maar er zit misschien wel waarheid in dat het 

waardevol is om vaker met anderen in gesprek te 

gaan. Ik zou haast zeggen, ga daar vooral mee door. 

Nodig eens bekenden of onbekenden uit. Een paar 

extra kopjes koffie zijn immers zo gezet. Tenslotte, 

nogmaals dank aan de gastvrouwen en -heren!  

ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 

Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 

Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 

Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 

  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Startzondag 2025!! 

  

In het weekend van zondag 21 september 2025 is het 

startweekend van het nieuwe winterseizoen.  

En op die zondag willen we als gemeente na hopelijk 

een fijne zomer en mogelijk vakantie elkaar weer 

lekker Ontmoeten en vooruitkijken naar alles wat we 

de komende maanden met elkaar gaan doen. 

Natuurlijk doen we dat met een paar leuke 

activiteiten op die zondag! 

  

Tot nu toe nam de diaconie die organisatie op zich 

maar die zit ook niet meer zo ruim in de handjes als 

voorheen. Wie wil tijdelijk zijn eigen handjes laten 

wapperen en ons meehelpen met de organisatie van 

die Startzondag??  

Lekker praktisch en vooral korte overleggen om de kar 

te trekken! 

  

Jongeren die dit lezen al helemaal uitgenodigd om 

mee te helpen! 

  

Meld je z.s.m. aan bij Martin Weerstand 06-22971914 

of via diaconie@protgemoudewater.nl, 

(maar meld je in ieder geval aan voor 16 mei a.s.). 

 

De diaconie blijft aan de gang!! 
 De diaconie heeft een veelheid van taken (meest hele 

leuke) en een daarvan is het aanslingeren van de 

Ontmoetingsestafette. Afgelopen Pasen is dat weer 

gedaan. En we hopen op mooie Ontmoetingen en zien 

graag een paar fotootjes verschijnen op de kerk app! 

U zult wellicht gemerkt hebben dat we ons 

voornemen om beter te communiceren over 

collectedoelen al in de praktijk brengen.  

Rianne werkt daar ook graag aan mee en het resultaat 

is verbluffend. Hartverwarmend wat u bijdraagt aan 

deze doelen! Onze nieuwe diaconievoorzitter, 

Martine Hokken, maar ook haar man Niek, onze 

penningmeester, zijn in korte tijd zeer betrokken 

geraakt bij onze gemeente. Beiden hebben de focus 

op het weer doen groeien van onze gemeente en 

Martine focust daarbij nog sterker in op de jeugd.

            Zo was ze betrokken bij de laatstgehouden      

            Kerk & Schooldienst en die was geweldig.   
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Steun hen daarin en doe mee waar het kan!! Daarnaast zijn we zeer verguld met de ervaring van Cees en Elly van 

Vliet en de superinzet van Leonie. Aan al deze mensen kun je wat over laten en het komt goed. Maar we missen nog 

steeds handjes. Schiet mij eens aan en vraag ernaar. 

  

Martin Weerstand, secretaris Diaconie 

 

 

 

 

Kerkbalans 2025 
Met grote waardering voor alle trouwe bijdragen kunnen we melden dat t/m maart alweer is 

ontvangen € 47.995,00. Voor geheel 2025 staat de teller op het mooie bedrag ad € 126.347,00 aan 

toezeggingen. 

 
 
Opbrengst collectes maart 2025 e.d. 

dag Doel 
maart 2025 

Bedrag 
€ 

2 1e Algemeen kerkwerk 148,25 
 2e PGO/PGP_Plus 146,45 

9 1e Algemeen kerkwerk 188,75 
 2e PGO/Bloemencommissie 177,20 

16 1e Algemeen kerkwerk 148,65 
 2e Diaconie 194,10 

23 1e Algemeen kerkwerk 145,95 
 2e PGO/Plaatselijk Jeugdwerk 139,05 

30 1e Algemeen kerkwerk 327,45 
 2e Diaconie  325,27 
 Zendingsbusjes 01-01-2025 t/m 

30-03-2025 
628,71 

 koffiedrinken maart 2025  
2 PGO/PGO_PLus 17,20 

14 Zalencentrum  26,45 
16 Zalencentrum  16,20 
21 Zalencentrum  36,75 
28 Zalencentrum 15,75 

Hieronder zijn de mogelijkheden weergegeven om bij te dragen aan collectes en giften aan diverse doelen, 

koffiepotje, VVB en collectebonnen. 

 

U kunt collectes en giften doen voor diverse doelen:  

- via de Ontmoetingskerk-app 

- via de PGO-website, zie hiervoor de ‘collectezak’ in de rechterkolom op de PGO-website. Dit alles kan ook door de  

   rubriek bovenaan de PGO-website: ‘Ontmoetingskerk app/digitaal loket’ aan te klikken  

- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke  

   datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
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De bijdrage aan het koffiepotje kan:  

- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1 

- via de Ontmoetingskerk-app. 

 

Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en 

postcode huisnummer’ kan via het rekeningnummer van de PGO. 

 

Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) kan:  

- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en  

   vervolgens direct via iDeal betalen 

- via rekeningnummer van de PGO dan met de mededeling ‘collectebonnen’. 

 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 

PGO te Oudewater. 

 

Bram Verweij, Hans Joosse en Elsbeth Barnard (VVB en Solidariteitskas),  

Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de Solidariteitskas. 
 

Wat is de Solidariteitskas?   

PKN-gemeenten hebben al jaren de afspraak om € 5,-- per belijdend lid af te dragen aan de Solidariteitskas.  

Dit is een landelijk fonds waar kerken een beroep op kunnen doen als de eigen financiële middelen niet toereikend 

zijn. Bijvoorbeeld als iets van waarde kan worden opgezet in een nieuwbouwwijk of als ergens wel vernieuwende 

ideeën zijn maar nog even geen middelen. Ook doven- en studentenpastoraat kunnen hieruit putten.  

Voor onze PGO betekent dat in 2025 een rekening van circa € 2.000,-- 

Advies aan de plaatselijke kerken is om in dit verband een bijdrage van € 10 te vragen aan gemeenteleden van 21 

jaar of ouder. Als ieder daaraan meedoet, solidair is, dan is er per saldo geen sprake van een last maar juist van een 

mooie opsteker en een welkome stimulans om (ook) onze financiële zaken op orde te houden. 

 

Half mei krijgt u een mail of, als uw mailadres bij ons niet bekend is, een brief met de vraag of u wilt bijdragen aan de 

Solidariteitskas. 

Mogen we op u/jou rekenen? 

 

Bij voorbaat hartelijk dank!  

Met vriendelijke groet,  

Elsbeth Barnard, Hans Joosse en Bram Verweij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe collecte-koffiepot! 
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 WERKGROEP KERK EN ISRAËL 
Herdenkingsdagen                                                                                                                                             
We naderen de maand mei waarin veel 

herdenkingsdagen vallen, zoals de dodenherdenking op 

4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei. Dit jaar zal de  

80-jarige bevrijding in het hele land uitgebreid worden 

gevierd. En terecht, want het is niet vanzelfsprekend om 

vrij te zijn, zoals we vandaag de dag al te vaak om ons 

heen zien. Overal zijn grote en kleine conflicten 

(oorlogen) aan de gang.  
Eeuwoud Klootwijk (beleidsmedewerker van de PKN) 

schreef bij de 75 jarige Bevrijdingsdag: “Een belangrijk 

bijbels en Hebreeuws woord voor gedenken is zachar. 

Dat is meer dan herinneren, de herinnering weer in je 

geheugen roepen. Het gaat niet om iets afgeronds in het 

verleden, maar om een voortdurend bezig zijn met deze  

herinnering met het oog op het heden en op de 

toekomst.  

Gedenken heeft betekenis voor je handelen hier en nu, 

en strekt zich uit naar de toekomst. De Frans Joodse 

rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin vertaalt het 

woord gedenken (bij ‘Gedenk de sabbatdag…’) als: 

‘Herinner je je toekomst.’ Hij speelt zo met een uitspraak 

van rabbi Nachman van Bratslav: ‘Er is geen andere 

herinnering dan die aan de komende wereld.’ Met 

andere woorden: de holocaust of sjoa herdenk je niet als 

een verschrikkelijk iets van toen ooit eens, maar je zegt  

 

 

 

tegen elkaar: dit mag nooit meer in welke vorm dan ook 

gebeuren. En het vieren van de bevrijding is niet iets uit 

een afgerond verleden, maar je staat stil bij de 

verworvenheden van bevrijding, bij wat het betekent vrij 

te zijn”.  

In Israël herdacht men op 23 - 24 april de Dag van de 

Sjoa (vernietiging) ‘Jom haSjoa’. Op 29 - 30 april 

herdacht men de Dag van de Herinnering ‘Jom 
Hazikaron’ . Hierbij werden alle Israëlische militairen en 

burgers herdacht, die bij gevechten en aanslagen zijn 

gesneuveld of zijn omgekomen.                                                                                                                                                  

Op 30 april - 1 mei werd de Israëlische 

Onafhankelijkheidsdag ‘Jom Haatsmaoet’ herdacht. Het 

is Israëls nationale feestdag. Want na bijna tweeduizend 

jaar kreeg het Joodse volk in 1948 met de stichting van 

de staat Israël opnieuw onafhankelijkheid.                                                                   

Op 25 - 26 mei zal de Jom Jeroesjalajiem herdacht 

worden. Op deze dag viert men dat heel Jerusalem in 

1967 bevrijd werd uit de handen van de Jordaniërs.   

Tot slot: met veel plezier hebben wij op 5 april een 

Joodse maaltijd – in het kader van de Shabbat – 

gehouden. Met 17 mensen zaten we aan tafel en 

genoten we van het heerlijke eten, de gebruiken van de 

shabbat, de verhalen en de muziek.                             

Sippy Klercq  
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ZWO/KiA-commissie 

 

War Child 
Wat een mooie opbrengst van de zendingsbusjes in de periode 1 januari t/m 30 maart 2025: € 628,71. Daarnaast 

wordt er volop gedoneerd voor War Child via ander kanalen. Hartelijk dank namens War Child voor uw bijdrage! 

Doet u/jij mee? Dit kan dus via: 

- de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerkzaal 

- de PGO-website, ga naar de rechterkolom en klik de collectezak aan 

- de Ontmoetingskerk-app en ga onderaan naar ‘Geven’ 

- rechtstreeks via hun website https://www.warchild.nl/ 

- hun rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69 t.n.v. War Child in Amsterdam. 

Alvast dank voor uw/jouw bijdrage, de ZWO/KiA-commissie. 

Meer info? Zie https://www.warchild.nl/  

 
Nieuwe en oude Nederlands bij elkaar brengen 
- activiteit op zondag 18 mei a.s. en elke dinsdagavond -  

Ook gelezen het artikel in de IJsselbode van 8 april, waar op pagina 

10 linksboven in het artikel “Nieuwe en oude Nederlanders bij 

elkaar brengen” de theatervoorstelling ‘As I left My father’s 
House’ op zondag 18 mei a.s. om 14.00 uur te zien is in de  
St. Franciscuskerk in Oudewater? Met deze voorstelling laat de 

organisatie zien hoe kunst kan bijdragen aan een samenleving 

waarin dialoog en respect centraal staan. Wie ben jij? En wie ben 

je als je je land moet ontvluchten en je de wrede kanten van de 

wereld meemaakt? En wie word je als jouw omgeving jou ziet als 

‘de ander’? 

In deze aangrijpende theatervoorstelling delen drie personages, met een christelijke, joodse, en islamitische 

achtergrond, elk hun eigen verhaal. Het vertelt over de rauwe realiteit van hun strijd, hoop en innerlijke kracht. Door 

krachtige monologen, meeslepende muziek en poëtische teksten neemt de voorstelling je mee langs de complexe 

thema’s van ontheemding, identiteit, en het doorgeven van verhalen aan de volgende generatie. Met een unieke 

mix van persoonlijke geschiedenissen, universele spiritualiteit en livemuziek raakt deze voorstelling aan het diepst 

van onze menselijke ervaring. Het is een ode aan veerkracht en verbinding in tijden van schijnbare wanhoop  

Men hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 

 

Daarnaast wordt in het artikel verteld dat in Oudewater in de Kapellestraat sinds een jaar een aantal jonge 

statushouders verblijven. Ze worden door vrijwilligers, ondernemers en verschillende organisaties geholpen om te 

participeren in de samenleving. Dat is niet eenvoudig in een tijd waarin de polarisatie, islamofobie, antisemitisme en 

vluchtelingenhaat alleen maar toe lijkt te nemen.  

Wie komt onze commissie versterken? 
Wij Anneke Jongerius, Karin de Goeij, Ria v.d. Heuvel en Carla Swijnenburg zijn op zoek naar iemand die 

onze commissie komt versterken nu onze secretaris Ied van Baren per juni a.s. ja heeft gezegd tegen de 

werkgroep Kerk en Israël om daar haar steentje aan te gaan bijdragen. 

Wij als commissie richten ons op het buitenlands diaconaat in tegenstelling tot de Diaconie die het 

binnenlands diaconaat onder haar hoede heeft. 

Wij vergaderen vier keer per jaar bij iemand thuis. 

Nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met iemand van onze commissie. 
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Elke dinsdagavond organiseert New Dutch Connections de activiteit: ‘Samen koken en eten’ om elkaar te 

ontmoeten, beter te leren kennen en verbinding te maken. Iedereen is welkom om mee te helpen met 

boodschappen doen, koken, of gewoon een luisterend oor bieden. Mail dan naar Sylvia Boone via  

sylvia-boone@newdutchconnections.nl. 

 

Wilt u het hele artikel “Nieuwe en oude Nederlands bij elkaar brengen” lezen, ga dan naar de website van de 

IJsselbode: https://www.ijsselbode.nl/archive. 

 

Rode Kruis staakt hulp in vluchtelingenkamp Sudan: 'Levensgevaarlijk' 
Afgelopen week was dit bericht in het nieuws. Het is alweer 

twee jaar geleden dat de bloedige burgeroorlog tussen het 

regeringsleger en de rebellengroep RSF uitbrak. De oorlog 

ontstond toen de leiders van beide partijen een staatsgreep 

pleegden en het vervolgens niet eens werden over de 

verdeling van de macht. 

Maar al 2 jaar lang hoor je er nauwelijks iemand over. Het is 

de grootste humanitaire ramp ter wereld: dorpen liggen in 

puin en mensen raakten alles kwijt. De helft van de bevolking heeft dringend voedsel nodig. Ziekenhuizen sluiten één 

voor één hun deuren. En bijna 13 miljoen mensen zijn op de vlucht, op zoek naar veiligheid die steeds verder weg 

lijkt.   

Het Rode Kruis stopt met de hulpverlening in het Sudanese vluchtelingenkamp Zamzam. Volgens de hulporganisatie 

is de situatie te onveilig. Het vluchtelingenkamp, waar naar verluidt zo'n 700.000 mensen verblijven, werd 

toen ingenomen door de paramilitaire groepering RSF. Bij de aanvallen kwamen zeker honderd mensen om het 

leven. Omdat er maar weinig informatie beschikbaar is, ligt het werkelijke aantal doden waarschijnlijk een stuk 

hoger. 

"Het is er levensgevaarlijk, er heerst hongersnood", zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis. 

De hulporganisatie moest afgelopen weekend acht keukens sluiten waarmee 13.000 vluchtelingen dagelijks werden 

gevoed. "Het is verschrikkelijk, er ligt hier echt een urgente taak voor de internationale gemeenschap." 

Vluchtelingenkamp Zamzam was al een jaar lang omsingeld door RSF, waardoor de vluchtelingen niet meer weg 

konden. Het kamp ligt op enkele kilometers van de stad Al-Fashir, een van de weinige plekken in de regio Darfur die 

nog niet in handen zijn van de RSF. De hulpgoederen worden door de RSF tegengehouden en geplunderd. 

De omstandigheden in het vluchtelingenkamp zijn heel slecht. Het is een geïmproviseerd kamp in de open lucht. 

Mensen slapen op de grond onder zeilen. Er is geen stromend water en er zijn ook geen toiletten. De omvang is niet 

te omvatten.  

Voor hulp in Soedan is het rekeningnummer NL83 INGB 0000 0068 68 van het Rode Kruis te gebruiken onder 

vermelding van "Soedan". Daarnaast is het goed om in het gebed ook de situatie in Soedan te benoemen. 

Lees meer op https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/soedan-in-crisis-miljoenen-mensen-in-gevaar/ 

 

Tenslotte  
We zijn nu op weg naar Hemelvaart waar herdacht wordt dat Jezus is opgestegen naar zijn Vader in de hemel, God. 

Na de Eerste Paasdag is dat nog 40 dagen na zijn verrijzenis op donderdag 29 mei a.s. 

Ook de verschrikkingen in de wereld laten ons niet los. We denken aan en bidden voor alle mensen die getroffen 

worden door oorlog, geweld en onderdrukking in de wereld. Dat er vrede mag komen zodat die mensen weer een 

menswaardig bestaan kunnen gaan opbouwen. 
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Modern vasten 
Op de eerste zondag van de veer|gdagen|jd preekte ik 

over de verzoeking in de woes|jn. Mijn preek sloot ik af 

met een uitdaging; kies deze veer|gdagen|jd een vorm 

van modern vasten. Ook |jdens keek op de preek 

praa}en we hier nog over door. Op het moment van 

schrijven is de veer|gdagen|jd zo goed als voorbij. Graag 

deel ik hier wat ik afgelopen |jd geleerd heb door te 

vasten en hoe ik aan het denken gezet ben over vasten. 

Ook een aantal gemeenteleden hebben met mij gedeeld 

wat zij deze periode hebben gedaan en hoe ze dat 

ervaarden. Bij modern vasten kies je zelf iets uit om een 

periode te laten staan of kies je er juist bewust voor iets 

wél te doen. Dit kan van alles zijn. 

Voor mijzelf was het vasten vooral een bewustwording. 

Anders dan andere jaren waar ik langzaamaan kon 

wennen aan het idee dat we in de veer|gdagen|jd 

beland zijn, moest ik dit jaar vanaf het begin bewust zijn 

van de periode waarin we leefden. Telkens als ik geen 

koek, cake of andere zoete lekkernijen at tussendoor, 

werd ik daaraan herinnert. Ditzelfde hoorde ik van twee 

gemeenteleden die ervoor kozen om te vasten van 

chocola. Steeds als we die chocola missen, worden we 

even s|lgezet bij de 40-dagen|jd. Het helpt om bewust 

toe te leven naar Pasen. Andere gemeenteleden kozen 

ervoor te minderen met alcohol. Dit leverde hen de 

realisa|e op dat het goed is om bewust toe te leven naar 

Pasen, maar deze manier van vasten had daar niet zo 

sterk bij geholpen. De diensten in de s|lle week helpen 

daar bijvoorbeeld meer bij. 

Daarnaast word je door te vasten ook bewust van je 

eigen gedrag en levenss|jl. Realiseer je je opeens hoe 

verslaafd je eigenlijk bent aan chocola bijvoorbeeld. 

Hoewel ik best veel koek heb overgeslagen, heb ik me 

nooit echt hongerig gevoeld. Ik realiseerde me wat een 

(overbodige) luxe het vaak is. Iemand anders die de 

tussendoortjes liet staan, schreef ‘wat hebben wij het 

dan toch goed dat dat allemaal kan.’ Wij vinden het 

misschien heel vanzelfsprekend om even een koekje of  

paaseitje te nemen bij de koffie, maar voor anderen zijn 

drie maal|jden op een dag al niet vanzelfsprekend. 

Vasten helpt om daar extra bewust van te zijn.  

Tenslo}e deel ik een aantal losse gedachten. Ik heb het  

 

 

 

nog niet helemaal uitgeplozen, maar om voor volgend 

jaar nog eens over na te denken. Bidden en vasten gaat  

in de bijbel en tradi|e vaak samen. Vasten gaat anders 

misschien te snel op diëten lijken. Vasten helpt je om te 

bidden en terwijl je vast word je gesteund door het 

gebed. Hoe is dat bij zo’n moderne manier van vasten? 

Heb ik ook anders of meer gebeden? – dat vraag ik me 

af. Ten tweede las ik ergens dat vasten nu ook meer ‘in’ 

begint te raken, omdat we in onze cultuur veel waarde 

hechten aan gezondheid en self-improvement (jezelf 

verbeteren). Maar ook omdat we aan het herontdekken 

zijn dat geloven niet iets van alleen ons hoofd is, maar 

iets waar ons hele lijf in mee kan doen. Aan de ene kant 

dus een herontdekking van een mooie tradi|e, maar -

vroeg ik me af- doe je vasten ten diepste voor jezelf? Een 

laatste gedachte; vasten kan ook te maken hebben met 

gerech|gheid. Ik ken verhalen van christenen die het 

geld dat ze uitsparen door te vasten schenken aan 

bijvoorbeeld goede doelen. Is dat iets dat bij het 

‘tradi|onele’ of moderne vasten hoort? Zomaar wat 

losse gedachten, ik zou haast zeggen: wordt vervolgd. 

ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 
Activiteiten veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd zijn er verschillende activiteiten 

georganiseerd, onderstaand een kort verslag van een 

aantal activiteiten. 

Op 4 april tijdens het “reguliere” koffiedrinken, hebben 

we met 11 vrouwen een creatieve Paas schikking 

gemaakt. Met allemaal natuurlijke materialen hebben 

we een nest op een stokje of een krans in elkaar gezet. 

Gezellig, leerzaam en een mooi resultaat! Leuk om met 

elkaar bezig te zijn. 

Op 12 april was er Lectio Divina, een meditatieve manier 

van Bijbellezen. Het gaat daarbij niet zozeer om het 

begrijpen van de tekst met je verstand, maar om het 

zoeken naar God met je hart. Het doel van de lezing is de 

ontmoeting met God. Het bracht ons een moment van 

rust, bezinning en stilte na een drukke dag/week. 

Tijdens de lente-opschoonactie zijn we in totaal 3 keer 

door Oudewater gezworven om de straten rondom de 

Ontmoetingskerk zwerfafval vrij te maken. Heerlijk om 

buiten te lopen en ook nog iets goeds te doen. En het is 
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niet voor niets geweest, want er is van alles te vinden op 

onze straten. Met stip op 1 staan de sigarettenpeuken, 

we hebben er heel wat kunnen opruimen. Al met al een 

geslaagde activiteit. 

Na de inspirerende dienst op witte donderdag hebben 

we met een groepje in de kerk naar The Passion 

gekeken. Bijzonder hoe met hedendaagse liederen het 

Paasverhaal wordt vormgegeven. Het thema was dit jaar 

‘Ik ben bij je’. Mooi om te zien dat The Passion een 

breed publiek raakt en ruimte geeft voor bezinning en 

zingeving. 

 

Veilige Kerk 
Het blijft onverminderd belangrijk om oog te houden 

voor grensoverschrijdend gedrag. 

Regelmatig komen incidenten in het nieuws en dit 

betreft heel verschillende gebieden in de samenleving, 

helaas ook in de kerken. Vanaf 2014 is er in de landelijke 

kerk een gedragscode opgesteld die misbruik 

veroordeelt en aandacht en zorg vraagt voor preventie 

en hulp. 

Vanaf 2019 hebben Marrie de Groot en Anneke de Regt 

binnen onze PGO de commissie Veilige Kerk 

vormgegeven, waarna zij zijn opgevolgd door Annemarie 

Verweij en Cisca Zwiep. Vanaf 2025 nemen Dita Aleman 

en Annemariie Verweij dit stokje weer over.  

De commissieleden zorgen ervoor dat dit moeilijke 

onderwerp onder de aandacht blijft, zowel 

binnen de kerkenraad als ook in de gemeente. 

De vertrouwenspersonen waar mensen terecht kunnen 

bij grensoverschrijdende situaties zijn: Cor van Dijk 

(intern PGO) en Marika Dötsch (extern PGO). 

Het goede nieuws is dat er ook in het afgelopen jaar 

geen meldingen zijn geweest. Waarvoor we dankbaar 

zijn. Waakzaamheid blijft belangrijk. Schroomt u niet om 

contact op te nemen bij vragen of twijfel. 

Cisca Zwiep 

 

Een expositie van schilderijen en foto’s in de 
Ontmoetingsruimte. 
Als u in de Ontmoetingsruimte (zaal 1) van ons 

Zalencentrum geniet van een kop koffie of thee of een 

presentatie of vergadering bijwoont dan zal het u 

ongetwijfeld opgevallen zijn, de wanden van de zaal 

worden altijd gesierd door uitingen van kunst in de vorm 

van prachtige schilderwerken. Thans exposeert 

bijvoorbeeld Fides de Jong met een aantal van  

haar zeer kunstzinnig uitgevoerde schilderijen.  

De bedoeling is echter dat de werken zo nu en 

dan gewisseld worden zodat we kennis kunnen maken 

met de creatieve uitingen van meerdere van onze 

gemeenteleden. En helemaal prachtig natuurlijk als we 

aan een presentatie van schilderwerken (en misschien 

ook andere kunstzinnige uitingen zoals fotowerken) een 

thema kunnen verbinden bijvoorbeeld voor de volgende 

expositie, beelden van de zomerperiode of meer 

specifiek, beelden vastgelegd tijdens een zomervakantie. 

Misschien wilt u er als hobbykunstschilder of fotograaf 

eens over nadenken of u werken heeft (of denkt te gaan 

uitvoeren) die het thema ‘zomerperiode/zomervakantie’ 

weergeven en die mogelijk voor een plaatsje aan  

één van de wanden van zaal 1 in aanmerking komen.  

U heeft nog even de tijd want de zomerperiode moet 

nog beginnen maar zo eind augustus willen we toch een 

aanvang maken met het inrichten van een nieuwe 

expositie in zaal 1. Dus laat uw creatieve vaardigheden 

prevaleren gedurende de zomerperiode en ga aan de 

slag met verfkwast en/of camera. 

Voor meer informatie over dit programma kunt u 

contact opnemen met de coördinatrice van 

het programma, mevrouw Ria Griffioen tel: 0348-

565211  / email: ria-griffioen@planet.nl. 

We zien u kunstzinnige uitingen graag straks 

tentoongesteld in onze Ontmoetingsruimte! 

 

Project aanpassing Kerkzaal voortgang 

Na de presentatie op de beamer eind februari hebben 

we diverse reacties gehad op onze plannen. Deze nemen 

we mee in de uitwerking van onze plannen. Het plan is 

om het project gefaseerd uit te voeren waarmee we de 

overlast willen beperken. Ook willen we de resultaten 

tussentijds kunnen beoordelen en eventueel de plannen 

bijsturen. Tijdens de gemeentevergadering van 25 mei 

kunnen we daar meer over vertellen. Mocht je vragen 

hebben en/of mee te willen werken dan kun je altijd 

contact met mij opnemen. 

Leo Smit (06-82383866) 

 

Vleugel 
De wens bestond al een tijdje binnen de 

liturgiecommissie om voor begeleiding van koor- en 

gemeentezang maar ook voor muziekuitvoeringen een 

vleugel aan te schaffen. Inmiddels heeft ‘een goede 

gever’ binnen onze gemeente de wens meegekregen en 

een bedrag beschikbaar gesteld om een vleugel aan te 

kunnen schaffen. We zijn daar als commissie zeer 

gelukkig mee en onderzoeken thans de mogelijkheden! 

Meer nieuws volgt spoedig!
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Afscheid op 13 april j.l. van  onze Jeugd- / 
jongerenwerker Jan-Peter Molenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E-mail adressen  
 
• administratie@protgemoudewater.nl 

• cvk@protgemoudewater.nl 

• diaconie@protgemoudewater.nl 

• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 

• kerkbureau@protgemoudewater 

• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 

• ontmoeting@protgemoudewater.nl 

• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 

• pcp@protgemoudewater.nl 

• penningmeester@protgemoudewater.nl 

• pgo_plus@protgemoudewater.nl 

• scriba@protgemoudewater.nl 

• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 

• zalencentrum@protgemoudewater.nl 

• zwo-kia@protgemoudewater.nl 

• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn ma, woe, do, vrij 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  

Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  

(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 

aangepast. 

S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 

adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 

 

 






